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De ster 
die blijft …
Welke ster volg jij? Het is het 
thema van de Volkskerstzang 
2025. Wanneer het over sterren 
gaat, is er immers veel te vertel-
len. Er zijn er genoeg in ons land 
en in deze wereld. Ze schitteren 
en stralen. Ze maken indruk en 
zijn onderwerp van gesprek. 
Groots worden ze bewierookt. 
Meer dan eens vallen ze diep  
en met weinig genade worden 
ze vervolgens afgedankt.  
Je zult maar een ‘ster’ zijn …

Welke ster volg jij? Het is in  
de Bijbel een vraag die steeds 
weer aan de oppervlakte komt. 
Wanneer het over sterren gaat  
is er veel te vertellen. Er zijn er 
genoeg. Ze schitteren en stralen 
op tal van Bijbelplaatsen. 

Ster Augustus
Neem nu de kerstgeschiedenis. 
De man die schittert en straalt  
is niemand minder dan Caesar 
Augustus. Groots laat hij zich  
bewieroken. Fel schijnt zijn licht 
in het Romeinse Rijk van die 
dagen. Maar inmiddels is hij een 
naampje op onze kalender en is 
al zijn licht gedoofd. 
Met Bijbelse humor vertelt Lukas 
hoe Augustus met al zijn ster­
allures gewoon even meewerkt 
om de profetieën te vervullen.  
In de kerstnacht wordt Gods ster 
geboren in Bethlehem, zo was 
het immers voorzegd (Micha 5:1). 

En u, Bethlehem-Efratha, ...
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.

Ster Jezus
Toegegeven, Zijn geboorte is  
weinig opzienbarend. Zijn optreden  
wordt door velen met argusogen 
aangezien (Jesaja 53:2-3). Heel  
de wereld spant zich uiteindelijk 
samen om Zijn licht te doven. 

er alles aan om als een ster te 
schitteren en stralen. In het boek 
Openbaring wordt het in tal van 
visioenen opengelegd. De mens 
met zijn sterallures maakt het er 
niet bepaald lichter op in deze 
wereld. 
Uiteindelijk is er maar één ster 
die echt blijft stralen: het is de 
blinkende Morgenster! Zijn ster 
straalt en zal nooit meer doven. 
Buiten Hem blijven wij mensen 
van de nacht en de duisternis. 
Alleen door het geloof in Hem 
worden wij mensen van de dag 
en het licht. 

Volg de Ster
Misschien dat je er aan twijfelt, 
want wat zie ik daar vandaag dan 
van? Wacht even, de verhoogde 
Christus zegt niet voor niets:  
‘Ik ben de blinkende Morgenster’ 
(Openbaring 22:16c).
Het is de ster die het helderst 
schijnt als het nog nacht is.  
Zij belooft dat de nacht wijkt 
en de nieuwe morgen spoedig 
aanbreekt. Door Zijn Woord en 
Geest laat God deze Morgenster 
opgaan in onze duisternis  
(2 Petrus 1:19). 

En wij hebben het profetische 
woord, dat vast en zeker is,  
en u doet er goed aan daarop 
acht te slaan als op een lamp 
die schijnt in een duistere plaats, 
totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart.

Het komende kerstfeest wil ons 
er in oefenen om dit Licht te zien 
en te volgen. We wensen elkaar 
een feest vol van Zijn licht. Door 
het geloof in Hem houden wij 
immers uitzicht op de dag van 
Zijn glorie en zingen wij: 

Amen, Jezus Christus, Amen.
Ja, Gij zult in ’t groot heelal
’t rijk der duisternis beschamen,
tot het niet meer wezen zal.

•	 ds. J.M. Molenaar

PREDIKANT HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE

Volg de ster

Gestalte of glorie had Hij niet;
Hij was  veracht, ... als iemand  
voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben  
Hem niet geacht.

Maar tweeduizend jaar later schijnt 
Zijn licht helder en fel in deze wereld. 
Miljoenen mensen zijn onderweg 
naar het feest van de geboorte van 
deze Ster van God: Jezus Christus. 

Wereldnacht
Het lijkt er intussen niet lichter 
op te worden in deze wereld. 
Volkeren drukken eindeloos 
armpje. Wereldleiders doen 

Dalend licht

Omhoog kijken naar de ster van Bethlehem
die eenzaam en groots
aan het hemelse zwartblauw prijkt

bij een half gesloten oog
rekt haar onderste punt
zich uit tot een lange straal
die de aarde treft
daarbij
door hart en brein glijdt
vrij maakt van zwaar denken
onsterfelijke genade
van Heer Jezus laat voelen.

Han Messie� Bron: leesgedichten.nl

Maak ook zo’n prachtige 
Ster van Bethlehem!

Zo stip je de stralende ster van hierboven
De ster die de weg wijst naar de geboorteplaats van Jezus  
in het stadje Bethlehem was groter en glanzender dan alle  
andere sterren. Teken dun met potlood de omtrek van de ster met 
vijf punten. Doe dat uit de losse hand, dus niet met een lineaal. 
Begin dan met de stippen van de ster. Eerst de grote met het  
wattenstaafje, in alle drie de kleuren verf. Daarna de kleinere 
met de achterkant van de satéprikker. Maak de buitenlijn van  
de ster verder vol met allemaal kleine stipjes. 
In de lucht maak je sterren met de grote en de kleine prikkers. 
Om de sterren te laten stralen trek je een kruisje met de scherpe 
punt van de prikker door de nog natte stippen. Als laatste teken 
je met waskrijt huisjes op de onderlijn van het papier. 

Bron: Carola Kapteijn W tekenschooldekameleon.nl (daar staan nog veel meer mooie ideeën bij bijbelse verhalen)
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Naamgeving 
Sterren worden in de Bijbel vaak 
genoemd en met specifieke 
woorden. Het Oude Testament 
gebruikt hiervoor de Hebreeuwse 
woorden kokav (ster) en tsava 
(leger van sterren). 
In het boek Job (hoofdstuk 9:9) 
lezen we over kiemah, kesiel, maz-
zarot, ajisj / asj, begrippen waarmee 
verschillende sterrenbeelden aan­
geduid worden. Het is lastig om de 
precieze betekenis van deze bena­
mingen te geven, maar we kunnen 
denken aan de Pleiaden, Orion, 
Dierenriem en Beer / Leeuwin. 
In het boek Koningen staat dat 
koning Josia van Judia de maz-
zalot, ‘afgodsbeelden van de die­
renriem’, uit de tempel verwijdert 
(2 Koningen 23:5). Van dit woord 
mazzal is overigens het Jiddisch 
‘mazzel’ afgeleid, dat kennen wij in 
de betekenis van: voordeel, geluk, 
winst. In het moderne Hebreeuws 
betekent mazzal tov ‘wel gefelici­
teerd’ en mazzal ra ‘ongeluk’.

Lichtbrenger 
In het Nieuwe Testament komen 
de Griekse termen astèr (ster) en 
astron (hemellichaam) voor. Het 
verschil zit wellicht hierin: het 
eerstgenoemde accentueert de 
afzonderlijke sterren, het tweede 
het gesternte als geheel of het 
sterrenstelsel. 

Alleen in 2 Petrus 1:19 verschijnt 
foosforos, ‘lichtbrenger’ of ‘mor­
genster’. Ook Openbaring 2:28 
en 22:16 spreekt over de mor­
genster, de astèr in combinatie 
met prooïnos, ‘morgen-‘.

Lofprijzing
Sterren verlichten de nacht en mar­
keren de tijdsperioden. Ze helpen 
reizigers bij het bepalen van hun 
koers. In de Bijbel worden sterren 
gezien als schepselen die door God 
worden bestuurd. Dit in tegenstel­
ling tot andere volkeren, die sterren 
vaak als goden vereerden. 
Mensen hoeven niet voor de hemel­
lichamen te buigen, want alles wat 
verschijnt aan de hemelboog heeft 
God geschapen. Alleen voor Hem 
zal de mens knielen. 
De hemel bij nacht brengt de mens 
tot lofprijzing voor Hem die dit alles 
heeft bedacht en geformeerd. De 
sterren zijn als personen, die jui­
chen voor de Heer en Hem loven 
(Psalm 148:3; Job 38:7). Dat doen 
zij door te zijn waartoe de Schep­
per hen heeft gemaakt: licht geven.

Duistere keerzijde
De aarde heeft het licht van he­
mellichamen nodig. Zonder dat 
licht wordt het leven op aarde 
bedreigd, dat is de keerzijde. De 
orde van de schepping wordt 
rampzalig verstoord op de dag 

dat sterren geen licht meer uit­
stralen. Chaos, dood en verderf 
zullen het gevolg zijn. 
Duistere sterren staan voor oor­
deel, lees de profetieën van Jesaja 
(hoofdstuk 13:10 en 34:4) en 
Ezechiël (32:7-8). Ook op de Dag 
van de Heer – de eindtijd – zal het 
licht van de sterren verdwijnen, 
volgens de evangelisten Matteüs, 
Marcus, Lucas en ook in Openba­
ring lees je dit. 
Het zijn beelden die op huivering­
wekkende wijze de crisis duiden 
die aan de vernieuwing van mens 
en wereld voorafgaat.

Sterren tellen
Meer dan eens gebruikt de Bijbel 
de ontelbaarheid van het aan­
tal sterren als beeld voor groei, 
grootheid en verhevenheid. Het 
beeld wordt vooral toegepast op 
het volk Israël. Het staat voor de 
talrijkheid en grootsheid van het 
volk. Een beeld dat aan Abraham 
werd gegeven als belofte. 
God nodigt Abram uit de sterren 
aan de hemel te tellen (Genesis 
15:5). Het lukt hem niet. Alleen 
God zelf kent het aantal (Psalm 
147:4). Welnu, zó talrijk zal Abra­
hams nageslacht worden! We 
mogen deze beeldspraak opvatten 
als een hart onder de riem voor 
Abram zonder kinderen, voor Israël 
dat in zijn bestaan bedreigd wordt.

Hoop en bevrijding
Sterren symboliseren belangrijke 
personen, zoals koningen en pro­
feten, en ook worden ze figuurlijk 
gebruikt om gelovigen en dwaal­
leraars te typeren. 
Vol ironie stelt de profeet Jesaja, 
in een lied gericht tot de grote 
mogendheid Babel, de machte­
loosheid van sterrenwichelaars 
en aanbidders van hemellicha­
men aan de orde. Van hen valt 
geen bevrijding te verwachten, 
die komt louter en alleen van de 
Heer (Jesaja 47:12-13). Israëls 
weg wordt niet bepaald door he­
mellichamen, maar Israëls heden 
en toekomst liggen in de handen 
van de Heer. Zo wordt het volk 
bevrijd van angst voor die onbe­
kende machten die opjagen en 
bang maken. 

Sterren staan symbool voor Gods 
macht, grootheid en de hoop 
voor het volk Israël. En in hen 
álle volken, zoals aan Abraham 
beloofd die een ‘vader van vele 
volken’ wordt genoemd. De 
komst van de Messias is daar hét 
voorbeeld van. 
De Ster van Bethlehem, die de 
wijzen uit het Oosten gidste en 
naar de geboorteplaats van Jezus 
Christus leidde. Die hoop doet  
leven en laat rechtvaardigen  
zoals de profeet Daniël (12:3) 
aankondigt, ‘stralen als de  
sterren, voor eeuwig en altijd’. 

Bron: theologie.nl

• Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881
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LICHTBRENGERS IN DE BIJBEL

Sterren staan symbool voor hoop 
In het oude Nabije Oosten bestond grote aandacht voor alle verschijnselen aan het  
firmament. De sterren boezemden zowel ontzag als vrees in. In de Bijbel spelen sterren  
een belangrijke rol. Het zijn scheppingen van God en als hemellichamen dienen ze  
om tijden en richtingen te bepalen. Ook worden ze gebruikt in beeldspraak en in  
de symboliek om de relatie tussen God, mens en kosmos te benadrukken.

Ster van Bethlehem 
WONDERLIJK (VER)SCHIJNSEL • In het Kerstverhaal van Matteüs 2 
worden de wijzen uit het Oosten door de Ster van Bethlehem 
geleid naar de plaats waar Jezus werd geboren. De ster heeft 
daardoor grote betekenis gekregen. Wat hebben de wijzen  
feitelijk gezien? Een planeet? Een ster? Een onverklaarbaar licht? 

Er was in elk geval sprake van  
twee bijzondere planetenstanden. 
De heldere planeten Jupiter en  
Saturnus stonden dicht bij elkaar 
aan de hemel. Astronoom Kepler 

berekende dat deze zogenaamde 
conjunctie in het jaar 7 voor  
Christus heeft plaatsgevonden. 
Ook vielen de planeten Jupiter en 
Venus op het oog praktisch samen,  

THEMA

Gevraagd: Schoonmaakhulp 

Om de week voor een dagdeel  
(3 à 4 uur). Tarief en dag nader 
overeen te komen. 

Adres: Sint Helena,  
Oosterheem, 
Zoetermeer. 

Wij maken graag 
eerst kennis. 

Janneke van Reeuwijk  
Tel. 06-5199 3130

Schilderij: Vincent van Gogh, ‘Sterrennacht 
boven de Rhône’, 1888, Musée d’Orsay, Parijs
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VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR PERSONEEL!
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Volg je nog een opleiding, ben je toe aan je eerste baan, of zit je 
al jaren in het vak en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
De mogelijkheden zijn er bij Blomsma. Nog geen of weinig 
ervaring? Geen probleem. We leren je altijd graag kennen. 
Ga naar blomsma-safety.com/werken-bij-blomsma-signs-safety 
om meer over ons te lezen!

SCAN DE 
QR-CODE EN 
CHECK ONZE 
VACATURES

Advertenties

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

KIJK

EEN STUKJE VAN DE HEMEL MEEDRAGEN

De ster in jou
ZIE JE HET? • Jezelf niet op de voorgrond zetten en dienstbaar 
zijn. Dat werd in mijn jeugd op school en in de kerk verteld.  
Iets betekenen voor je naaste, dat was ook wat mijn ouders  
voorleefden. Toch was daar mijn vader, die zijn kinderen en  
anderen om hem heen stimuleerde om je niet klein te voelen. 

Zelf was hij opgegroeid in de  
Tweede Wereldoorlog en had al 
vroeg de verantwoordelijkheid 
om eten te vinden voor het grote  
gezin. Als jongen van 13 jaar 
werd hij afgewezen bij deuren en 
moest hij zich vaak verstoppen 
voor de vijand. 
In die tijd is zijn verlangen  
ontstaan om ervoor te zorgen  
dat hij later aan de armoede en 
onderdrukking zou ontsnappen. 
Hij vond dat je veel kon bereiken 

als je je niet klein voelde. ‘Dat 
kan jij!’ was zijn lijfspreuk en daar 
had je wel wat lef voor nodig.

Mijn zelfvertrouwen is mede  
daardoor in de loop der jaren toe­
genomen. Toch bleef mijn motto: 
eerst de ander en niet al te trots 
zijn op jezelf. Een aantal jaren 
geleden las ik dit gedicht van  
Marianne Williamson (van het 
boek A Return to Love), waardoor 
ik op een ander spoor werd gezet.

Eerst begreep ik dit gedicht niet. 
Je hebt toch geleerd in de eerste 
plaats dienstbaar te zijn. Ik reali­
seerde me dat je mensen om je 
heen niet helpt door jezelf ‘klein 
te houden’. Dan mis je zelf de 
kans om te stralen, maar belem­
mert het anderen ook.
Vaak sluiten we ons met de 
Kerstdagen een paar dagen af, 
met mensen uit eigen kring, ge­
zelligheid en lekker eten. Soms 
zien we de ster niet eens, zo druk 
hebben we het om alles perfect 
voor elkaar te hebben.

Mis de 
kans niet om 

te stralen! 

Zie je het? De ster boven de stal 
schittert zo helder! Als je er voor 
openstaat, kan die schittering en 
helderheid ons in het hart raken. 
Het wordt nog mooier als je dit 
ook uitstraalt naar anderen. Dat 
zij zien: jij draagt een stukje van 
de hemel mee.

Die stralende ster boven de kerst­
stal, daar kijken we graag naar 
uit. Het zet onze somberheid in 
een lichtglans. De belofte dat de 
geboorte van dit kindje de wereld 
zal veranderen. Geen gewoon 
kind weten we – Jezus Christus is 
geboren!

•	 Irene de Geus-Haasbroek

KiZ-REDACTEUR

Stralen
Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af: 
Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend,  
begaafd of geweldig te achten?

Maar, waarom zou je dat niet zijn? 
Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,  
als de mensen om je heen hun zekerheid 
ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

een conjunctie die een heel helder 
licht moet hebben opgeleverd in 
het jaar 2 voor Christus. Beide  
verschijnselen zijn door betrouw­
bare bronnen bevestigd.
Andere opvattingen spreken van een 
exploderende ster, die korte tijd een 
extreem helder licht aan de hemel 
opleverde. Er zijn echter geen docu­
menten te vinden waarin deze theo­
rie wordt ondersteund. Weer ande­
ren spreken van een bovennatuurlijk 
verschijnsel, gestuurd door God. 

THEMA

De meeste wetenschappers 
beschouwen de Ster van 
Bethlehem als een interessant 
historisch en cultureel feno­
meen, maar niet noodzakelijk 
als een bewijsbare gebeurtenis. 
Ze erkennen dat het verhaal 
belangrijk is binnen het chris­
tendom, maar dat het moeilijk 
is om met zekerheid te zeggen 
wat er precies is gebeurd –  
als het al een verklaarbaar  
verschijnsel was. 

Zoals de evangelist Matteüs het 
vertelt horen we over het wonder­
lijke verschijnsel van deze Ster van 
Bethlehem als een duidelijke waar­
neming. In zijn weergave resoneren 
de verschillende profetieën in het 
Oude Testament mee, die vol hoop 
en verwachting uitzien naar de ver­
schijning van Jezus als Morgenster. 
Zichtbaar aan de hemel als voorbode 
van de nieuwe wereld die aanbreekt. 

•	 Jan Blankespoor

Stella

Begin november reisde ik met mijn man Jaap en onze zendingsvriendin 
Foka van de Beek een week lang door het bergland van Bulgarije. 
Vanuit Varna aan de Zwarte Zee, bezochten wij gedrieën verschillende 

predikanten van de Methodistenkerk. Het werd een rondreis waarin we hoor-
den over hobbels en lichtpuntjes, over ploegen op de rotsen en verrassende 
zegeningen, in een hartverwarmende open en bemoedigende uitwisseling.

We trokken door brede bergruggen met uitgestrekte akkers en bomen in 
herfsttinten, opgloeiend in de zon. Toen werd het donker, nat en mistig. De 
paar doorgaande wegen niet verlicht. Bij elke bocht en daling weer spannend 
of er tegenliggers zouden opdoemen. Of dat er niet weer een grote scheur 
in de weg verscheen. De tomtom wees de weg, maar zat er op een gegeven 
moment volkomen naast met een herhaald ‘bestemming bereikt’. Op eigen 
kracht kwamen we tenslotte aan. 

En toen was daar Stella. Met haar blonde haren en helblauwe ogen kwam de 
bijna zevenjarige de deur uit dansen. Dochter van het Bulgaars-Amerikaanse 
predikantenechtpaar Ivaylo en Jessica. Dolgelukkig dat ze Engels kon spreken 
met ook anderen dan alleen haar moeder. Een sterrenmeisje, zo jong als ze 
is. We zagen het aan haar kleine geadopteerde Roma-zusje Dara (‘geschenk’) 
met de donkere krullen, dat zich optrok aan de liefde en warmte die ze  
verspreidde. Stella (‘ster’) zelf begon te stralen toen ze hoorde dat ik een 
echte ‘granny’ ben – en helemaal toen ik vertelde dat een paar kleinkinderen 
van mij ook tweetalig groot groeien. Ze nestelde zich tegen me 
aan: ah, dan leerde ik mijn Engels zeker van hen. 

Het was nog geen Advent, maar wij hadden onze ster al gezien. 
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CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. Arjen Terlouw
T 06-1835 5778 • E adlterlouw@kpnmail.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T 06-3863 6293 (Jan) 
E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag • T 06-3863 6292 (Els)
E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
 E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383  
E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem 
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Nieuwe pionier Johan-Krijn Klaasse 

T 06-1628 7567 • E pionier.perron@gmail.com • W perronoosterheem.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Voorlopig nieuw adres: 
basisschool De Regenboog, Kerkenbos 12 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	
HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939  
 E scriba@morgenstergemeente.nl 

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN
Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963 
E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl
Predikant ds. Hans-Jan Roosenbrand 
T 06-4112 0481 • E dominee.hans-jan@lichtbaken.nl
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46 
E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl	

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 
Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959 
E f.dejong@ebg.nl
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst 
T 06-1470 7188 • E sherida_62@live.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba Marja Frericks • T 06-4600 0096 • E scriba@pwzn.nl

KERKDIENSTEN IN DECEMBER
PROTESTANTSE GEMEENTE  
ZOETERMEER

zo 7 december� 
Tweede Advent - Populus 
Sion - 'Volk van Sion, ziet!'

zo 14 december� 
Derde Advent -  
Gaudete = 'Verblijdt u'

zo 21 december� 
Vierde Advent - Rorate  
Coeli = 'Dauwt hemelen'

wo 24 december 	
Kerstavond

do 25 december 	
Eerste Kerstdag

vr 26 december   
Tweede Kerstdag

zo 28 december  wo 31 december  do 1 januari  zo 4 januari   
Epifanie

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk 
Dorpsstraat 59, 2712 AD 
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur  
ds. A.A. van den Berg
Heinenoord

Afscheid ambulant  
predikant ds. Ard van 
den Berg

	10.00 uur	
ds. P. Baas en  
ds. A.D.L. Terlouw	
Bevestiging  
en intrede  
ds. Arjen Terlouw

	10.00 uur mw.ds.  
H.J.K. v. Geerestein Rhoon

	15.00 uur Kinderkerst	
‘Volg de ster, wees welkom!’
	20.30 uur ds. P. Baas	 
Festival of Lessons & 
Carols met Projectkoor 
Oude Kerk

	21.30 uur	
ds. A.D.L. Terlouw	
Kerstnachtdienst

	9.45 uur	
ds. A.D.L. Terlouw	
met Kerkkoor  
Oude Kerk

	10.00 uur	
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

	19.30 uur	
ds. A.D.L. Terlouw	
Oudejaarsdienst

	10.30 uur	
ds. A.D.L. 
Terlouw
Morgengebed

	10.00 uur	
ds. A.D.L. Terlouw

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog 
Nathaliegang 263, 2719 CR 
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur 
ds. J.T. van der Wolf 
met Oase Quintet

	10.00 uur ds.  
E. van der Wolf-Kox 
met Cantorij
	15.30 uur ds.  
E. van der Wolf-Kox 
Kerst op Schoot

	10.00 uur 
ds. P. Wattèl	
Oegstgeest

	19.00 uur	
ds. E. van der Wolf-Kox	
Stalviering Balijhoeve
	21.30 uur	
ds. J.T. van der Wolf	
Kerstnachtdienst met 
koor Anaviem en band 
Question Mark

	10.00 uur	
ds. E. van der  
Wolf-Kox 
met Marije  
Verheyke - zang 

	10.00 uur	
mw.prop. L.  
van Dijk  
Delft

	17.00 uur	
ds. J.T. van der  
Wolf en dhr.  
M. Vermeulen	
Oecumenische  
viering

	10.00 uur	
ds. E. van der 
Wolf-Kox		
Bevestiging 
ambtsdragers en 
nieuwjaarwensen

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk 
Oosterheemplein 320, 2721 ND 
T (079) 593 78 08 
W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur ds. P. Baas		 
Heilig Avondmaal
	17.00 uur ds. P. Baas	 
Heilig Avondmaal en 
Dankzegging

	10.00 uur	
ds. A.A.A. Prosman	
Amersfoort
	17.00 uur	
ds. P. Visser Den Haag 

Hart4U-dienst

	10.00 uur 
ds. E. van den Ham	
	17.00 uur 
ds. R. de Wit	
Rotterdam-Kralingen

	20.00 uur	
ds. P. Baas en  
pionier J.-K. Klaasse
Kerstavonddienst

	10.00 uur	
ds. P. Baas en  
pionier J.-K. 
Klaasse

	10.00 uur 
Kinderkerstfeest

	10.00 uur	
ds. H. de Graaff	
Nieuwer ter Aa
	17.00 uur	
ds. G. Roest Gouda

	18.30 uur	
ds. P. Baas
Oudejaarsdienst

	10.30 uur	
ds. P. Baas
Korte Nieuw-
jaarsdienst

	10.00 uur	
ds. J.M.  
Molenaar	
	17.00 uur	
ds. P. Zaadstra	
Kockengen

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal)  
T 06-1398 4223 
W	perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
Pieter- Jan Rodenburg

	10.00 uur 
Nico van Splunter

	10.00 uur 
ds. Pieter Baas

	20.00 uur	
samen met Oosterkerk

	10.00 uur	
samen met  
Oosterkerk

samen met  
Oosterkerk

	10.00 uur	
Johan-Krijn  
Klaasse

	10.00 uur	
Ton Spek

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20  
W pwzn.nl

	10.00 uur  
ds. J. van den Akker	
Voorburg

	10.00 uur 
ds. S.C.B. Hermanus- 
Schröder

	10.00 uur 
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

	17.00 uur	
Kinderkerstviering
	22.00 uur ds.  
E. Dibbets-van der Roest 
Kerstnachtdienst m.m.v. 
The Sprinter Singers

	10.00 uur	
ds. E. Dibbets- 
van der Roest	
m.m.v. Ichthus- 
zanggroep

	10.00 uur	
gb. R. Karsdorp
	19.30 uur 
ds. J. van den 
Akker Voorburg 

Top2000-dienst

	17.00 uur	
ds. E. Dibbets- 
van der Roest	
Oudejaarsdienst

	10.00 uur	
ds. E. Dibbets- 
van der Roest	
Nieuwjaarsdienst

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur	
Tafelgesprek  
‘(Im-)perfectie’

	10.30 uur	
ds. K.H. van  
Klaveren

	20.00 uur	
Kerstavondmeditatie 
‘Geborgenheid’

	10.30 uur	
da. S.P. van der  
Meulen Leiden

Adventskerk 
Julianalaan 3, 2712 CB  
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur	
Pelgrimviering	
Kerkenbos 12

	19.30 uur	
Taizéviering	
Moeder Teresasingel 100

De Oase • Kerkenbos 8 
2715 RP • T 06-2497 5092  
W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE  
MORGENSTERGEMEENTE

	10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar  
Heilig Avondmaal	
	17.00 uur 
ds. J.M. Molenaar  
Dankzegging Wegwijs??

	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar	
Zoetermeer
	18.30 uur	
ds. B.J. van Assen	
Moerkapelle

	10.00 uur 
ds. M.J. Paul	
Oegstgeest
	18.30 uur 
ds. H.J. Lam	
Moordrecht

	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar
	18.30 uur	
ds. J.H. van  
Doleweerd  
Colombia

	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar	
Gezinsdienst

	10.00 uur	
ds. B.M. van den 
Bosch Benthuizen
	18.30 uur	
ds. J.W.J. Guis	
Poeldijk

	19.30 uur	
ds. J.M. Molenaar 
Oudejaarsdienst

	10.00 uur	
ds. J.M.  
Molenaar
Nieuwjaars-
dienst

	10.00 uur	
ds. W.J. West-
land Katwijk aan Zee
	18.30 uur	
ds. R.W. de  
Koeijer Waddinxveen

Morgensterkerk • Nassaulaan 1 
2712 AT • T (079) 316 23 46   
W morgenstergemeente.nl

SAMENWERKINGSGEMEENTE  
HET LICHTBAKEN

	10.00 uur
ds. H.J. Roosenbrand

	10.00 uur	
ds. M. Biewenga	
	16.30 uur 
Br. G. Roos		
Leerdienst

	10.00 uur	
ds. H.J. Roosenbrand

	20.30 uur
Kerstzangdienst

	10.00 uur	
ds. M. Biewenga

	10.00 uur	
br. G. Schuurman	
	18.30 uur	
Vesperviering

	10.00 uur	
ds. H.J.  
Roosenbrand

De Lichtzijde • Broekwegzijde 196 
2715 PE • T (079) 341 53 48  
W lichtbakenzoetermeer.nl

EVANGELISCHE  
BROEDERGEMEENTE

	14.00 uur 
ds. F. de Jong 
Hosiannadienst

	19.00 uur	  
ds. F. de Jong		
Kerstviering

	14.00 uur
Br. Belfor
Nieuwjaarsdienst 
Zang zr. TanyaAdventskerk • Julianalaan 3

2712 CB • W ebg-haaglanden.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie  Jan Blankespoor, Irene de Geus- 
Haasbroek, Marjolijn van der Haven-Verweij, 
Hanneke Lam, Willem van Rumpt

Hoofd- en eindredactie   
Marieke van der Giessen-van Velzen 
E redactie@kerkinzoetermeer.nl 
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Hans van der Bilt, Henk Fons, Hans van Oort,  
Jan-Kees Vos, ds. Jan Molenaar, Toon Vessies, 
ds. Els van der Wolf-Kox 
Illustraties en foto’s Peter van Holten (Getekend), 
Carola Kapteijn (voorpagina), Theo Poot  
(KIJK en KidZ), Leonie Vreeswijk-Feith 
Kerkdiensten en vieringen: Sherida van Aalst, 
Jolande Annema, Rinus van Dorland,  
Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé Vermeulen, 
Baukje Walet, Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54  
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91 
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoeter-
meer ontvangen? Dat kan! Geef het door via 
info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eind
redactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse 
of extra nummers van een bepaalde editie.  

Verhuizing Kerkelijk Bureau
In de week van 8-14 december verhuist het 
Kerkelijk Bureau van de Frans Halsstraat,  
079-316 82 56 (bereikbaar t/m 31 december), 
naar: Boerhavelaan 40, Kantoor B11-029/030, 
2713 HX Zoetermeer. Het Kerkelijk Bureau is 
vanaf dinsdag 6 januari te bezoeken op dinsdag- 
en vrijdagmorgen tussen 09.30 en 11.30 uur.  
Het nieuwe telefoonnummer wordt: 06-4559 0682

KERK & DIENST

WelThuis De Morgenster  15.30 uur 
elke vrijdag • Nassaulaan 11, 2712 AT

Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 14 dec  10.00 uur ds. H. Wulffraat

WelThuis Vivaldi • maandelijks  10.30 uur

zondag 21 dec gv.mw. W. van Hengel Kerstviering

WelThuis Buytenhaghe •  15.00 uur

dinsdag 9 dec dhr. E. Leune

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2719 RL

donderdag 18 dec  16.00 dhr. M. Vermeulen

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

WelThuis Magnolia • elke vrijdag themaviering
 14.00 uur • Oosterheemplein 232-237, 2721 NC

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

             CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

      OUDE KERK
            Kees Hakkenberg 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546 
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

Kopij januari 
Kopij en berichten voor de januari-editie van Kerk in Zoetermeer graag insturen woensdag 10 december. Deze eerste krant in het nieuwe jaar 2026 zal gepubliceerd worden op woensdag 7 januari. 

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar  

van Kerk in Zoetermeer is € 25. Hebt u uw  

gift voor dit jaar al overgemaakt naar  

NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer Kerkblad? Hartelijk dank!



nummer 10 - december 2025� Kerk in Zoetermeer  5
GELOOF IN PRAKTIJK

ONDER WOORDEN

Ster
Ik zag vanavond 
voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, 
hij trilde niet.
Ik was ineens 
van hem doordrongen,
ik zag een ster, 
hij stond alleen,
hij was van licht, 
hij leek zo jong en
van vóór verdriet.

M. Vasalis
In: ‘Vergezichten 
en gezichten’,  1954

LIEFSTE       LIED

‘Ere zij God’

Mijn favoriete kerstlied is toch het 
‘Ere zij God’. Geen Kerst zonder 
het met elkaar, uit volle borst, 

dit lied zingen. Traditioneel, maar kan niet 
gemist worden met Kerst.

•	 Ineke de Ridder

GEMEENTELID ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

Ere zij God - ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge - Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen - in de mensen een welbehagen
in de mensen een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God - Ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde - Vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.� (bij Lukas 2:13-14)

Sterren kijken: de schepping ervaren
Helaas zijn er in ons kleine, drukke 
land maar weinig plekken waar je 
met het blote oog goed de sterren­
hemel kunt zien. Je moet daarvoor 
naar een van de Waddeneilanden 
of naar het Dwingelderveld in 
Drenthe, een van de donkerste 
plekken van Nederland. 
Midden jaren zestig van de vorige 
eeuw werkte ik regelmatig als 
werkstudent aan de radiotelescoop 
in Dwingeloo, meestal in de winter. 
’s Avonds kregen wij onze maal­
tijd in de Davids Hoeve. Dat  
betekende ongeveer een kilometer 
lopen met een zaklamp over de 
pikdonkere Dwingeloosche Heide. 
Bij onbewolkte nachten was  
dat een weergaloze ervaring. 
Nooit heb ik mij dichter bij Gods 
schepping gevoeld als tijdens  
die wandelingen over de heide. 

Een groot deel van de Melkweg, 
het sterrenstelsel waar onze  
planeet samen met onze geliefde 

en onmisbare zon als een spel­
denknopje doorheen suist, was 
daar zichtbaar. Wetend dat de 
Melkweg een doorsnede heeft 
van meer dan 100.000 lichtjaar 
(1 lichtjaar is ongeveer 10 biljoen 
kilometer, dus een 10 met daar­
achter 12 nullen!) voel je je als 
mens dan heel, heel nietig. Dat 
zijn immers duizelingwekkende 
afstanden. En dan te bedenken 
dat het heelal volgens de meest 
recente schattingen 2 biljoen 
sterrenstelsels (met elk gemid­
deld 100 miljard sterren) omvat! 
Die zijn lang niet allemaal  
met het blote oog te zien. 

Ik kan lang blijven kijken naar al 
die fonkelende en twinkelende 
lichtjes aan de hemel. Want  
sterren kijken is fascinerend:  
je ervaart de grootsheid van  
Gods scheppende kracht.

•	 Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR 

UITGELICHT - ADVENT & KERST

Alle actuele activiteiten in de kerken staan op datum ook altijd in de Uitgelicht-agenda op kerkinzoetermeer.nl

Kerststal op 
het Oude 
Kerk-plein

Van Kaarsjesavond 9 december t/m 
de Kerstdagen ben je van harte wel-
kom op het plein van de Oude Kerk, 
Dorpsstraat 59. Kom langs, bewonder 
de kerststal die elke week verder tot 
leven komt, en los de puzzel op om het 
slot van de kribbekist te ontcijferen – 
een leuke uitdaging voor jong en oud. 
Als beloning ligt er een kleine attentie 
voor je klaar. Het plein is dagelijks vrij 
toegankelijk.

Adventvesper
In de tijd van Advent, 
een tijd van verwachten, 
leven we toe naar het 
Kerstfeest. Op woens-
dagavond 10 december 
van 19.30-20.00 uur is er in de Oude 
Kerk een Adventsvesper, een avond
gebed met een half uur van rust,  
bezinning en gebed, liederen en lezin-
gen. De viering is ook thuis te volgen 
via www.oudekerkgemeente.nl. 

Kerst op Schoot
Op zondag 14  
december om 15.30 
uur vieren we in De 
Regenboog Kerst op 
Schoot. Een sfeer-
volle, laagdrempe-
lige viering van een 
halfuur voor kinde-
ren tot een jaar of 5 en hun (groot)
ouders. We beleven het kerstverhaal 
uit de Bijbel, zingen kerstliedjes, er is 
een mooie kerststal en gezellig wat 
drinken na afloop. Je hoeft niet stil 
te zitten maar mag meedoen met het 
verhaal. Wil je een engel of herder 
zijn, doe dan iets wits of bruins aan!

Kerstmusical  
#Bethlehem 2.0
Welkom op dinsdagavond 16 december 
van 19.30-20.30 uur in basisschool Het 
Noorderlicht, Een musical gespeeld 
door kinderen van de school in een 
eigentijdse versie van het Kerstverhaal 
en mede georganiseerd door Perron 
Oosterheem. Gratis toegang!

Volkskerstzang  
‘Welke ster volg jij?’
Welkom bij de jaarlijkse Volkskerst-
zang, georganiseerd door de Oude Kerk 
en Morgenstergemeente. Dit sfeervolle 
kerstsamenzijn vindt plaats op zaterdag 
20 december om 19.30 uur. Het thema 
is ‘Welke ster volg jij?’. We zingen  
veel bekende kerstliederen met  
muzikale begeleiding van verschillende 
instrumenten en er is medewerking  
van de predikanten ds. Molenaar en  
ds. Terlouw. Er wordt een collecte 
gehouden voor het Kindercadeau
programma van Gevangenenzorg  
Nederland en na afloop is 
er warme chocolademelk 
op het kerkplein! 

Kinderkerst  
‘Volg de ster, 
wees welkom’
Op zondag 21 december om 15.00 uur 
ben je van harte welkom in de  
Oude Kerk voor Kinderkerst met het 
thema ‘Volg de ster, wees welkom’.  
Een feestelijke middag met het  

Kerstverhaal en muziek, boeken
stalletje, gezelligheid en verrassingen. 
Speciaal voor kinderen, maar neem 
gerust familie en vrienden van alle 
leeftijden mee!

Kerst, gezegd  
en gezongen
Zondagavond 21  
december wordt er een 
Festival of Lessons & 
Carols gehouden in de Oude Kerk. In 
deze viering worden lezingen (Lessons) 
over het Christusfeest afgewisseld 
met kerstliederen (Carols), met zowel 
samenzang als koorwerken. Aan dit 
Festival werken mee het Projectkoor 
Oude Kerk, dirigent Arjen Uitbeijerse 
uit Moordrecht, organist Geurt van 
Lagen en ds. Pieter Baas van de Oos-
terkerk. De aanvangstijd is 20.30 uur. 
Komt allen en beleef het mee!
	 Beelduitzending en liturgieboekje 

via www.oudekerkgemeente.nl

 
Stalviering op Kerstavond 
Buiten als het donker is Kerst vieren 
bij een echte stal. Hoe bijzonder is dat! 

Welkom in de stalviering op Kerstavond 
24 december om 19.00 uur bij de Balij-
hoeve in Rokkeveen. In een ongedwon-
gen sfeer zingen we kerstliederen, 
begeleid door een enthousiaste band. 
We beleven het kerstverhaal uit de  
Bijbel. Dat alles onder het motto: ‘Geluk 
begint in een stal …’ Na afloop is er 
warme chocolademelk en glühwein.  
En om het extra feestelijk te maken:  
heb je een lichtje, neem het mee!

Levende Kerstvertelling
Kom op Kerstavond, 24 december, naar 
de sfeervolle levende kerstvertelling 
rond kerkgebouw De Lichtzijde en in 
buurttuin Zoete Aarde, Broekwegzijde 
195/196 in Zoetermeer. Vanaf 19.00 uur 
tot 20.30 uur kun je langs de verschil-
lende scènes wandelen. Loop langs 
de herberg voor een heerlijke winterse 
versnapering, maak een praatje met de 
herders, zing met de engelen en kom 
tot rust bij de stal. Aansluitend kun je 
om 20.30 uur genieten van een mooie 
kerst(zang)dienst in De Lichtzijde.  
Kom alleen, met vrienden of met het 
hele gezin: iedereen is welkom! 

 

 

Adventsvesper 
 
Avondgebed in december 
Zingen - bidden - stil zijn 
 
woensdag 10 december 
Oude Kerk | Zoetermeer 
19.30-20.00 uur 

THEMA

Er bestaan diverse apps waarmee je op je 
smartphone (zowel op iOS als op Android) 
de sterrenhemel kunt verkennen. Ik noem 
er een paar: Sky View Lite, Star Walk 2 
Plus en Stellarium Mobile.  
De laatste app is een mobiel planetarium, 
dat precies weergeeft wat je aan de 
sterrenhemel kunt zien.

Nieuwe Perron-pionier bevestigd 
Zondag 16 november jl. is Johan-Krijn Klaasse 
als nieuwe Perron-pionier bevestigd. Ds. 
Pieter Baas van de Oosterkerk preekte over 
‘Bid en werk’ bij Nehemia 1-2. Nehemia 
hoort aan het hof van Babel hoe slecht het 
met de mensen in ballingschap gaat. Dan 
gaat hij in gebed; hij vraagt God om aan Zijn 
beloften te denken. We werden opgeroepen 
om Johan er niet alleen op uit te sturen –  
we hebben allemaal een missionaire taak. 
Na de zegen bij de bevestiging gaf ds. Pieter 
de tekst uit Jeremia 29:7 aan Johan: ‘Bid 
tot de Heer voor de stad ... en zet je in voor 
haar bloei.’ Demelza van Daalen-Hak van 

het Perronteam gaf de  
opdracht uit Mattheüs 
28:19 mee: ‘Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn 
leerlingen ...’ Johan gaf aan deze taak  
op zich te nemen met: ‘Heer, wat een  
voorrecht om in liefde te gaan, en schouder 
aan schouder in Uw wijngaard te staan.’

• Marjolijn van der Haven-Verweij

OUDE KERK • Op zondag 7 december 
neemt ds. Ard van den Berg als ambulant  
predikant afscheid van de Oude Kerk 
Gemeente. Want met de bevestiging en 
intrede van ds. Arjen Terlouw op zondag 
14 december kan de Oude Kerk weer 
voort met een eigen wijkpredikant. 
Dat afscheid nemen doet ds. Ard  
met enige weemoed. ‘Enerzijds kijk ik 
nuchter terug: het is een mooie tijd  
geweest en we wisten dat het voor een 
bepaalde tijd zou zijn. Anderzijds is er de 
weemoed, omdat je in een kleine twee 
jaar veel op kunt bouwen met elkaar 
in vertrouwen en gedeelde ervaringen, 
meer dan ik dacht bij de start.’ 
Hij heeft zich vanaf 1 maart 2024  
geroepen geweten voor in het bijzonder 
pastorale bezoeken en crisispastoraat  
en hij gaf met toewijding leiding aan  
de catechisatie voor jongeren, de kring 
jonge gemeenteleden en de bijbelkring 

voor ouderen. Hij won de harten van 
mensen die zich ook graag voor 

hem openstelden en deelde het 
Woord van God met liefde uit.

‘Dat een gesprek van hart tot hart met 
mensen niet een sluitstuk hoeft te zijn’, 
zei hij in Kerk in Zoetermeer april 2024, 
en hij noemde het ‘een geschenk  
van God dat ik dit mag doen’. ‘In de 
afscheidsdienst wil ik stilstaan bij de 
lezingen van het rooster, omdat ik daarin 
mooie verbindingen zie met afscheid  
nemen in het licht van het geloof.’ Met 
een wederzijdse zegengroet: ‘Ga in vrede!’ 

•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

Afscheid ds. Ard van den Berg
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Advertenties

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer? Bekijk onze 
advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! 
www.kerkinzoetermeer.nl ��| advertenties@kerkinzoetermeer.nl 

OPEN KERK

Nederlands babbelen
De Nederlands babbelen- 
morgens die Samenwerkingsgemeente 
Het Lichtbaken organiseert zijn  
verplaatst. Niet meer in Het Kompas 
aan het Piet Heinplein, maar nu  
beneden in de Morgensterkerk,  
Nassaulaan 1. De tijden blijven  
gelijk: elke dinsdag en woensdag  
van 10.00-12.00 uur. Welkom!
	 Andries van Renssen T 06-30289788

INLOOP

Inloop De Herberg
Elke di van 10.00-12.00 uur.  
Nu ook voor hulpvragen, i.s.m.  
Diaconaal Centrum Kruispunt. 
	 Dorpsstraat 59  

W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke di van 13.00-15.00 uur.
voor gesprek, hulp en info. 
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke wo van 10.00-12.00 uur. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke do van 10.00-12.00 in De Oase.
	 E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vr in De Regenboog 
10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst  
	 van 11.30-12.00 uur
•	Elke vierde vrijdag maaltijd 
	 T (079) 361 33 65  

E wil.bettenhaussen@gmail.com 

Inloop Morgensterkerk
Welkom van 10.00-11.45 uur 
op woensdag 10 december. 
	 T 06-1492 1195  

E inloop@morgenstergemeente.nl

	 PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320 Johan Klaasse T 06-1628 7567 
E pionier.perron@gmail.com W perronoosterheem.nl 

Perronmeetings
	 Zie pagina 4 van deze krant.

Fitte Fifty’s
	 elke maandag, 10.00 uur 

Breiclub
	 8 en 22 december 

(Kerstlunch), 14.00-16.00 uur 
E tanniejorna@gmail.com 

Ontmoetingslunch
	 elke woensdag 12.30 uur; 

opgeven bij Jan de Ruiter  
T 06-3732 1952

Crea Club
	 elke donderdag,  

14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
	 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Koffietafel bij Middin
	 elke vrijdag,  

10.00-12.00 uur,  
Schiebroekstraat 1

Lees meer over de nieuwe  
Perron-pionier op pagina 5 en 8.

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Lichtzijde
	 Elke ma en do van  

14.00-15.30 uur, 
	 Broekwegzijde 196

Open Oude Kerk
	 Elke vr 14.00-15.30 uur  

voor stiltemoment,  
bezichtiging en expositie

GETEKEND

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur. 
	 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
	 10 en 24 december  

19.00-19.55 uur,  
E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag,  
19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag,  
10.00-10.30 uur,  
nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten 
	 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726

Women for women
Vrouwengebedsgroep voor  
vervolgde christenmeisjes  
en christenvrouwen. Kijk ook  
op de website van Open Doors. 
	 maandelijks op  

woensdagmorgen  
E roelie.vanderlinden@gmail.com

Kerkenbos 12 (let op: in basisschool De Regenboog) W depelgrimzoetermeer.nl 
pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl  

DE PELGRIM		

Ochtendgebed en ontbijt
	 7.30 uur Ochtendgebed,  

aansluitend om 8.00 ontbijt  
(niet in de Kerstvakantie) 

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
	 elke do, 10.00-12.00 uur

Emmaüswandeling
	 elke vr, 10.30-12.00 uur;  

Balijhoeve, Kurkhout 100

Spelletjesavond
	 12 dec en 9 jan, 19.30 uur

Pelgrimviering 
	 14 dec, 10.00 uur, basisschool  

De Regenboog, Kerkenbos 12

Langeafstandswandeling
	 Na de Pelgrimsviering op weg met  
	 het thema, 10-15 kilometer. 

	 14 december, 11.30 uur, € 10 

Crea-middag
	 16 december, 6 januari, let op:  

de locatie is Tuindreef 42; € 5

Gezond en goedkoop
	 17 december, 16.00-18.00 uur,  

aansluitend maaltijd; € 2

Taizéviering
	 Elke vierde zondag, met  
	 liederen, gebeden en stilte.

	 28 december, 19.30 uur,  
Moeder Teresasingel 100

KERST VIER JE SAMEN! 

Kerst Inn-loop Ichthuskerk
Kom naar de Kerst Inn-loop tussen 
11.30 en 16.00 uur in de Ichthuskerk. 
Kom gewoon wanneer u zin hebt, met 
kinderen, met anderen, de toegang  
is gratis en aanmelden niet nodig.  
We vieren het feest om mens te zijn 
met andere mensen. Geniet van de  
gezelligheid en laat je verwennen met  
muziek, verhaal, spel en samen zingen.  
En beloofd: u gaat niet met honger 
naar huis. Kerst vieren doe je samen!
	 Grietje Cusell T 079-342 31 12  

E ma-grietje@hetnet.nl

Kerstmaaltijd Oosterkerk
Graag nodigen we iedereen die niet 
alleen of met zijn tweeën Kerst wil 
vieren, van harte uit om op Eerste 
Kerstdag met ons mee te eten in de 
Oosterkerk. We beginnen vanaf 15.30 
uur en verwachten rond 21. 00 uur de 
avond te beëindigen. Voor vervoer kan 
gezorgd worden en het is fijn wanneer 
u zich vooraf bij ons aanmeldt zodat 
we op uw komst kunnen rekenen. 
Graag tot ziens!
	 Marja en André Pelle  

E marja.pelle@gmail.com  
T 06-3067 7889 (André)

Kerstlunch Morgensterkerk
Welkom bij de feestelijke lunch op 
Tweede Kerstdag in de benedenzaal 
van de Morgensterkerk, Nassaulaan 1, 
aansluitend aan het Kinderkerstfeest 
dat om 10.00 uur in de kerk begint.    
  Graag aanmelden! T 079-316 99 22 

Oudjaar in De Regenboog
Het is een traditie geworden dat het 
Inloophuis Rokkeveen op 31 december 
een oudejaarsmiddag organiseert.  
Van 14.45 tot 16.45 uur is iedereen 
welkom die zin heeft in een paar  
gezellige uurtjes met elkaar. Natuurlijk 
zijn er oliebollen en appelflappen en 
later op de middag glühwein en l 
ekkere hapjes. Gratis toegang (doneren 
mag altijd). Aansluitend is er om 17.00 
uur de oecumenische oudejaarsdienst 
waar u ook van harte welkom bent. 
	 Will Bettenhaussen T 06-1716 2619  

E wil.bettenhausen@gmail.com

BUURTMAALTIJDEN

Klaver-4-maaltijden
Dinsdag 9 en 16 december en 6 januari 
afhaalmaaltijden tussen 16.30 en 17.30 
uur. Dinsdag 23 december (dus niet op 
30 december) is er een 
gezamenlijke maaltijd 
om 17.30 uur.   
	 gebouw De Oase, 

Kerkenbos 8  
T 06-4985 4526  
E mtderuiter48@gmail.com

Kaarsjesavond in de Dorpsstraat 
Op dinsdag 9 december is de hele Dorpsstraat weer sfeervol 
verlicht met alleen maar kaarsjes. Het Worshipkoor zingt voor 
Dorpsstraat 155 met zangers uit Morgenster- en Oosterkerk 
mooie meezingers zoals ‘Born is the King’ en ‘Silent Night’. Er 
zijn meer optredens op straat en in de Nicolaaskerk en ook de 
deuren van de Oude Kerk op het kruispunt staan wagenwijd 
open. Binnenin is de kerk op een bijzondere manier verlicht. 
Zing mee met bekende kerstliederen en luister naar talent
volle zangleerlingen samen of solo. Op het kerkplein staat 
ook nog eens een interactieve ‘doe-mee-en-vind’-stal! 
	 9 december, 18.30-20.30 uur, Dorpsstraat Zoetermeer
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KERK CULTUREEL

Advertenties

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

 

VOOR HET VOETLICHT

Zeventig jaar Adventskerk
PRATEN EN PROEVEN • Wie zijn wij en waar staat de Adventskerk 
voor? Wij zijn een kleine kring van doopsgezinden, remonstran-
ten en vrijzinnig protestanten, waar ook andere zinzoekers zich 
thuis voelen. Ons mooie kerkje staat – sinds december 1955! – 
aan de rand van het prachtige Wilhelminapark.

Ons programma biedt een kleurrijk 
en gevarieerd aanbod, dat zich 
richt op gelovigen, zinzoekers en 
twijfelaars. Ook in de vorm is er 
variatie: praten en luisteren, kijken 
en beleven, proeven en doen.
Huub Oosterhuis schreef ooit een 
klein en fris liedje, geënt op een 
tekst uit Jesaja 43. 

Blijf niet staren 
 op wat vroeger was

Sta niet stil in het verleden
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen

Het is al begonnen 
merk je niet? 

Het is op te vatten als een  
uitnodiging om vanuit frisse moed 
en een helder doordenken de weg 
te gaan van goede vragen stellen.  
Mijmeren over antwoorden, en 
opnieuw vragen stellen. Vaak 
raakt deze diepgang aan de door­
leefde wijsheid, die we aantreffen 
binnen de grote wereldreligies 
zoals het jodendom, het christen­
dom, de islam, het boeddhisme 
en het hindoeïsme.
We gaan in leeskringen te rade 
bij filosofen en theologen vanuit 
diverse religieuze culturen.  
Wat daar besproken en geproefd 
wordt, komt terug in onze zon­
dagse vieringen, waarin ‘geloof’ 
op een ongedwongen wijze 
wordt beleefd. Zo nodigen we 
binnen Vrijzinnig Zoetermeer  

elkaar uit, om tot doorleefde  
antwoorden te komen. 

In december 1955 is de Adventskerk 
in gebruik genomen door de vrijzinnig 
hervormden, later geworden tot de 
VCGZ: Vrijzinnig Christelijke Geloofs-
gemeenschap Zoetermeer. De kerk  
aan de Julianalaan 3 is ontworpen 
door architect A. van Eck en is een 
gemeentelijk monument. Boven de 
ingang bevindt zich een 
raam met daarop 
de Davidster: twee 
driehoeken die samen 
een zeshoek vormen.  
Dat valt wellicht te herleiden naar de 
Middeleeuwen, toen alchemisten het 
hexagram gebruikten als symbool van 
de Drie-eenheid. Eén driehoek staat 
voor vuur, geest, mannelijk. De andere 
driehoek staat voor water, materie en 
vrouw. Als samenspel wijzen zij op 
de liefde tussen God en de wereld en 
tussen man en vrouw. De symboliek 
van het hexagram omgeven door een 
cirkel wijst ook in die richting. 

Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap 
Zoetermeer (VCGZ)
Viering: elke tweede en vierde zondag
Website: www.vcgz.nl  
Facebook: Vrijzinnig Zoetermeer

• Toon Vessies

VOORZITTER ADVENTSKERK

KUNST IN DE KERK

• Particuliere verhuizingen

• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

•  Nationale en
internationale verhuizingen

•  Verwarmde en beveiligde
inboedel-/archiefopslag

• Verhuiswinkel

Zernikestraat 22  |  2721 KW Zoetermeer  |  The Netherlands  |  079-36 11 368  |  info@henneken.nl
www.henneken.nl

Professionele verhuizers... van huis uit.

Carillonbespeling
zaterdag 6 december, 12.00-13.00 uur, 
‘Van Sinterklaas naar Kerst’
zaterdag 20 december, 19.15-19.45  
uur, voorafgaand aan Volkskerstzang 
	 vanaf toren Oude Kerk, Dorpsstraat 

59; informatie: beiaardier Johan van 
Oeveren T 06-4803 7180

Lunchpauzeconcerten
	10 dec	 Avesta Yusufi – hobo &  
		  Gulmira Issabekova – piano 
	17 dec	 Sophie van Dijk – harp 
	24 dec	 Ronald de Jong – orgel 		
		  (Kerstconcert)
	31 dec	 geen concert 
	 7 jan	 Antoinette Lammers – piano
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, 

deurcollecte W herbergoudekerk.nl

Na-de-lunchconcert 
Op de tweede decemberdinsdag  
wordt het Na-de lunchconcert in de 
Oosterkerk verzorgd door Lisa Korthals 
Altes en Sammy Yam met zang en 
piano. Welkom! 
	 9 december, 13.30-14.00 uur,  

Oosterheemplein 320  
E podium320@gmail.com

Kerstconcert Pedano-zussen
Op veler verzoek ook 
dit jaar weer een 
Kerstconcert door  
de zussen Anuschka  

– altviool en Maria Pedano – hobo en 
zang samen met pianist lllia Falko. Van 
Russische liederen, barokmuziek tot 
Franse chansons en kerstliederen, alles 
passeert als in een wervelwind de revue. 
Het trio weet beurtelings het publiek te 
ontroeren en ook in extase te brengen. 
	 10 december 20.15 uur, Kerkelijk 

Centrum De Regenboog,  
Nathaliegang 263; € 16,50 / tot 25 
jaar € 5 / Zoetermeerpas: gratis;  
reserveren W regenboogmuziek.nl

Kerstconcert  
Mannenensemble  
Het Christelijk Mannen
ensemble geeft o.l.v. 
Johan van Oeveren 
een Kerstconcert in de 
Oosterkerk. Sopraan 
Sandra van den Brand 
werkt mee en richt ook een kleine 
schilderijenexpositie in. Ronald de 
Jong zorgt voor de begeleiding op 
piano en orgel. Gezongen wordt het 
‘Ave Maria’ van Gounod, ‘Hallelujah’ 
van Händel, een prachtig Pools  
kerstlied en er is ook samenzang.
	 19 december, 19.30 uur.  

Oosterheempl.320 € 10  
E cmz@ziggo.nl W christelijk- 
mannenensemble-zoetermeer.nl

TOP2000-dienst  
‘Als de hemel valt!’
Op zondag 28 december vindt de  
jaarlijkse Top2000-kerkdienst plaats 
met als thema: ‘Als de hemel valt!’  
De bekende Nederlandse rapper  
Typhoon maakte hier in 2014 een  
nummer over: ‘Wat als de hemel valt 
/ dan zullen we het samen moeten 
dragen’. Voorganger ds. Jaap van den 
Akker zal dit thema verder uitwerken 
en ook is er kunstzinnige en creatieve 
inbreng uit de workshop van 7 decem
ber. Bekende nummers worden uitge-
voerd door zangers en zangeressen 
onder begeleiding van de Top2000 
huisband: de basis voor inspiratie, 
ontmoeting en verbinding. Welkom!
	 zondag 7 december, 12.00-14.00 uur,  

Ichthuskerk, Parkdreef 258: Workshop 
‘Hemel valt’ – schilderen en collage 
maken, met Joke Brouwer en  
Marjolein de Nood T 06-3013 9452 
(aanmelden) 

	 zondag 28 december: 10.00, Christus 
Triomfatorkerk, Den Haag; 19.30 uur, 
Ichthuskerk, W pwzn.nl en ctkerk.nl; 
kerkomroep.nl > zoetermeer >  
Ichthuskerk

Kerstquilt in  
De Regenboog
Tot en met Kerst hangt er een  
bijzonder kunstwerk in kerk

gebouw De Regenboog. Het is een veelkleurig  
quiltwerk met een kerststalvoorstelling van ruim  
één meter groot en vervaardigd door kunstenares 
Elly Prins. Het draagt de naam: ‘A Star is Born – 
Ontmoet Jezus in de stal’. Te bewonderen wanneer  
de kerk open is: tijdens en na de kerkdiensten op 
zondagmorgen en het Inloophuis elke vrijdagmorgen. 
	 De Regenboog, Nathaliegang 263  

E j.c.vriend@ziggo.nl (voor informatie)

‘Langs Walcherse stranden’
In december en januari is er een foto-expositie met  
bijzonder lijnenspel te zien van de Zoetermeerse 
amateurfotograaf Frank van de Beld in de Herbergzaal 
van de Oude Kerk, Dorpsstraat 59. De expositie ‘Langs 
Walcherse stranden’ toont veertien foto’s van uitgelichte objecten 
op het strand die het waard zijn om vastgelegd te worden. Frank van 
de Beld maakt al foto’s sinds zijn zeventiende en het moet gezegd:  
hij heeft er oog voor. De fotoafdrukken (50x70cm incl. lijst) zijn te koop.  
	 dinsdag 10.00-12.00 uur tijdens het Inloophuis, vrijdag 14.00-

15.30 uur tijdens Open Oude Kerk, zondag na de kerkdiensten 
rond 11.30 uur. Oude Kerk De Herberg, Dorpsstraat 59  
W herbergoudekerk.nl E frankvandebeld@hetnet.nl

Kerstconcert ‘Canta Nova’ 
Onder leiding van dirigent Jan van 
Vliet geeft het doorstartkoor Canta 
Nova, bestaande uit zangers van 
voorheen Cantate Deo, een gevarieerd 
Kerstconcert met de toepasselijke  
titel ‘Een stralend nieuw begin’. 
Naast een keur aan mooie kerst
liederen zal ook de ‘Missa Brevis’ van 
Charles Gounod worden uitgevoerd. 
Medewerking is er van sopraan Irene 
Lam en pianist Willem van den Dool.  
	 20 december, 15.00 uur, Ichthuskerk, 

Parkdreef 258; deurcollecte. 

Kerstconcert ‘Love made a way’ 
Op zaterdag 13 december geven The Sprinter Singers onder leiding 
van Ies Roos samen met een groot live orke(r)st met dirigent Emile 
Chappin en soliste Annemieke Lezwijn twee kerstconcerten, om 
15.00 en om 20.00 uur. Welkom in de Oosterkerk om te komen luisteren 
naar de prachtige nummers van ‘Love made a way’. Componisten Mary McDonald en 
Jay Rouse maakten zes jaar geleden deze muziek, die de kernboodschap van Kerst 
benadrukt: Gods liefde door de geboorte van Jezus Christus. De muziek heeft alles 
in zich; originele kerstliederen, frisse bewerkingen van tijdloze kerstfavorieten en 
liederen die het hart raken.
	 13 december, 15.00 en 20.00 uur, Oosterheemplein 320;  

€ 17,50 (incl. pauzedrankje) / tot 12 jaar € 12,50 W thesprintersingers.nl
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PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
(kunst)afbeelding.  

DIENEN & DELEN 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

UITGELEZEN

ZON. 21 DECEMBER Matteüs 1:16-21
Een engel zei tot Jozef: Maria zal een zoon 
baren. Geef hem de naam Jezus, want hij 
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

MA. 22 DECEMBER 2 Petrus 1:19-21
U doet er goed aan uw aandacht altijd op 
de woorden van de profeten gericht te 
houden, als op een lamp die in een donkere 
ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en 
de morgenster opgaat in uw hart.

DI. 23 DECEMBER Lucas 1:5-25
De engel zei tot Zacharias, de vader van  
Johannes de Doper: Je vrouw zal je een 
zoon baren. Hij zal groot zijn in de ogen  
van de Heer. Hij zal vervuld worden met  
de heilige Geest, en hij zal velen uit  
Gods volk tot de Heer brengen.

WO. 24 DECEMBER Jesaja 25:6-9
Dat is onze God! Hij was onze hoop:  
hij zou ons redden. Juich en wees blij:  
hij heeft ons gered!

DO. 25 DECEMBER KERST  
Lucas 2:16-21
Toen de herders het kind Jezus in de  
voederbak zagen, vertelden ze wat hun over 
dat kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd, maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken.

VR. 26 DECEMBER Psalm 31
In uw hand, Heer, liggen mijn lot en mijn 
leven, bevrijd mij uit de greep van mijn 
vijanden en vervolgers. Laat het licht van 
uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw 
en red uw dienaar.

ZA. 27 DECEMBER 1 Johannes 1:1-7
God is licht, er is in hem geen spoor van 
duisternis. Als we onze weg in het licht 
gaan, dan zijn we met elkaar verbonden.

ZON. 28 DECEMBER Kolossenzen 3:12-21
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in 
u wonen.

MA. 29 DECEMBER Jesaja 66:12-14
De Heer zegt: Ik laat de vrede als een rivier 
naar mijn volk toe stromen. Wat jullie dan 
zien, zal je hart verblijden.

DI. 30 DECEMBER 1 Johannes 1:1-4
Johannes schreef: Wat wij gezien en  
gehoord hebben, verkondigen we ook aan 
u, opdat ook u met ons verbonden bent. En 
verbonden zijn met ons is verbonden zijn met 
de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

WO. 31 DECEMBER Johannes 3:13-17
God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
hem gelooft niet verloren gaat,  
maar eeuwig leven heeft.

Kijk omhoog!
Bij Matteüs 2:1-12

Mijn persoonlijke gebed thuis begin ik met:  
‘Ik ben een kind van de aarde’ – daarbij richt 
ik mijn handpalmen naar beneden – ‘en ik ben 

een kind van de hemel’ – en dan draai ik mijn handpalmen naar boven,  
om me te richten op God. 
Altijd als ik dat doe, ervaar ik de trekkracht van dat aardse: iets wat zeer  
doet in mijn lijf, iets waar ik zorgen over heb, het besef dat er zoveel mis is  
in de wereld. Het is een daad van geloof om dat even te laten rusten en je  
te richten op de hemel. Op dat wat van Godswege naar ons toekomt. 
Die eeuwenoude gebaren van Dominicus, de stichter van de Dominicanen 
(rond 1200), helpen me daarbij. Kijk omhoog! Richt je op God.

Kijk omhoog! Dat doen ook de wijzen. Ze kijken en zien in de sterren  
een bericht van God. Er is een koningskind geboren. En dan gáán ze.  
Met alleen een ster als gids. 
Geloven is gaan, zonder dat je weet waar je terecht komt. Geloven is koers 
houden, ook als je mensen tegenkomt die je op een dwaalspoor willen  
brengen. Geloven is omwegen maken, vertraging oplopen, en toch weer  
terugkomen op je pad.  Soms heb je geen idee hoe je verder moet. En soms  
zie je zomaar even de ster van Gods liefde verrassend helder schijnen. 
De wijzen gáán totdat ze het Kind, ‘God met ons’, gevonden hebben. Ze laten 
zich op de grond vallen en knielen voor dat Kind. Wat begon aan de hoge 
hemel eindigt in het stof van de aarde. Zij geven zich over aan God.

Dominicus had dat goed begrepen. De gebaren gaan verder. ‘Ik reik naar het 
goddelijk licht om het in mij te ontvangen en in mijn hart te bewaren om het 
met anderen te delen. Ik buig voor het grote mysterie. Maar het laatste is 
misschien wel het meest cruciale: ‘Ik kniel neer in nederigheid en geef me 
over aan U, o God.’

•	 ds. Els van der Wolf-Kox

PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Fascinerende ontmoetingen

De zwarte, harde kaft en ook de titel De magie  
van het geloof lijken een pittig of zwaar boek 
te behelzen, maar dat blijkt een heel verkeerde 

indruk. Al in de proloog legt Van Ekris uit vanuit welk  
verlangen dit boek tot stand is gekomen, welke vorm  
hij heeft gekozen en hoe hij dit heeft aangepakt. 
Tijdens zijn jaar als Theoloog des Vaderlands bezocht hij tien 
verschillende mensen uit zeer uitlopende maatschappelijke 
disciplines. Hij voelde zich gast en interpreteerde wat hij zag 
en hoorde met zijn eigen theologische taal op zoek naar de 
magie van geloof. Van Ekris ontdekt, dat op de verschillende 
plekken waar hij een bekende of onbekende Nederlander 
bezocht, allerlei ‘heilige’ vertellingen een vormende invloed 
op ons hebben. Hij noemt dit ‘moderne mythes’. 
Van Ekris weet door de vorm, zijn woordkeus en  
lichtvoetigheid een fijn leesbaar en toegankelijk werk  
te leveren. Hij noemt het zelf een apart genre, een  
spiritual journal of een theologische camino en schrijft:

‘Je trekt erop uit met het doel inzicht te krijgen. Zo ging 
ik als theoloog weg, nieuwsgierig en levenslustig. […] Ik 
bereidde me voor, las me in, interviewde, observeerde en 
schreef daarover. In al die ontmoetingen zag ik iets, wat mij 
fascineerde of verraste. Wat ik zag heb ik opgeschreven.’ 

Tijdens deze pelgrimage ontdekt Van Ekris de kracht  
van het mythische op allerlei plekken: in politiek, sport, 
techniek, theater, laboratorium, de Zuidas en de Bijlmer. 
Als lezer mag je met hem mee op deze indrukwekkende, 
bezielende pelgrimstocht en dat is soms een bijna  
magische ervaring.

• Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR

De uitgave dit jaar van 
het boek De magie  
van het geloof.  
Theologie over 

bezinning en betovering 
(KokBoekencentrum 2025, € 26,99)  
is niet onopgemerkt gebleven.  
De auteur, ds. Kees van Ekris, werd 
in 2023 Theoloog des Vaderlands 
(nu Theoloog der Nederlanden) en in 
april 2025 benoemde de synode van 
de Protestantse Kerk in Nederland Van Ekris met ingang 
van juli tot scriba, als opvolger van ds. René de Reuver.  
Vanaf 2018 werkt hij mee aan de dagelijkse bijbelpodcast  
Eerst Dit en schrijft hij columns voor het Nederlands Dagblad.

NIEUWE MISSIONAIR WERKER IN PERRON OOSTERHEEM

‘Eerst ontmoeten en ontdekken’
IN GESPREK MET ... • De naam van Johan-Krijn Klaasse zullen we 
vanaf nu vaker horen. Hij is sinds oktober de nieuwe missionair 
werker van Perron. Wie is hij, wat is zijn achtergrond en wat zijn 
drijfveer voor het werk in Perron Oosterheem?

Natuurlijk wil ik weten wie  
Johan-Krijn Klaasse is, gewoon 
Johan mag ook. Hij is getrouwd 
met Astrid en hun gezin heeft vier 
kinderen: Jonathan, Thirza, Esther 
en Matthias. Ze wonen in Rijns­
burg. Johan-Krijn heeft een aan­
stelling van 32 uur nu in Perron. 
Hij is opgegroeid in Katwijk en is 
na de middelbare school bedrijfs­
kunde en theologie gaan studeren.  
Door zijn stage in de brillenwinkel 
van Pearl werd zijn eerste baan 
daar ook werkelijkheid en hij 
werkte er een behoorlijk aantal  
jaren naar volle tevredenheid, met 
de nodige carrièremogelijkheden. 
Maar toch ...

Naar Colombia 
Johan en niet minder Astrid  
bleven denken aan het werken in 
de zending. Om daar stappen in 
te zetten moesten er obstakels 
worden weggenomen, en zeker 
als je intussen een gezin hebt. 
Gesprekken met de GZB leidde 
ertoe dat het gezin Klaasse naar 
Colombia werd uitgezonden.
Dat was meteen een hele grote 

stap, het begint al met de taal. 
Een paar woorden Spaans ken  
je al gauw, maar in gesprek 
gaan is anders. Astrid en Johan 
leerden al gauw het meeste van 
hun kinderen. Die maakten zich 
de taal snel eigen omdat ze op 
school niets anders hoorden.
In samenwerking met de lokale 
kerk was het de taak van Johan om 
te onderzoeken hoe er een nieuwe 
kerk in de wereldstad Medellin 
gestart kon worden. Een mooie 
taak maar doordat de leefomge­
ving bepaald niet veilig was bleef 
er spanning op de achtergrond,  
bij vrijwel alles wat je ondernam.

Twee uitersten
Hun verlofperiode in het  
vertrouwde Nederland was dan 
ook verademing. Ze waren echter 
amper op Nederlandse bodem 
toen de coronacrisis uitbrak.  
Teruggaan was eerst niet moge­
lijk, maar wel de wens. Want in 
Colombia was ondertussen veel 
opgebouwd. Het gezin Klaasse 
kon vervolgens nog voor ander­
half jaar teruggaan. Daarna was 

het voor het gezin goed om  
definitief terug te keren naar  
Nederland. 
Een moeilijke keuze werd gemaakt 
en Johan werd pastoraal werker in 
het ouderenpastoraat in Rijnsburg. 
Dat waren wel twee uitersten; 
de hectiek van Colombia of de 
bezoeken bij de ouderen. Maar 
hun verhalen zijn soms net zo vol, 
omdat hun levens ook niet altijd 
kabbelend zijn geweest. 

Nieuwe stap
Totdat Johan-Krijn de oproep  
van missionair werker bij Perron 
voorbij zag komen. Zoetermeer, 
de grote stad: wat kon hij  
verwachten? Websites werden 
bekeken en overwegingen  
gemaakt, gesprekken gevoerd  
en vooral handen gevouwen. 

De ander, 
en daarin de Grote 

Ander dienen

Sinds 1 oktober is Johan Krijn er 
enthousiast aan de slag gegaan. 
Om te beginnen probeert hij de 
gewoontes die er op de werkplek 
zijn en die de vrijwilligers hebben 
een plaats te geven. Zo ook in het 
contact met al die andere mensen 
die hij in en rond de kerk ontmoet.
Perron Oosterheem is al jaren een 
plek waar ontmoeting plaatsvindt,  
en daarin loopt hij de eerste tijd 
graag mee. Natuurlijk zal hij ook 
zijn eigen manier van werken en 
ideeën hier gaan gebruiken. Nu is 
het eerst ontmoeten en ontdekken.
In dit alles is er dat ene wat  
belangrijk is voor Johan-Krijn in 
zijn werk, gesteund door Astrid 
en de kinderen: namelijk de  
ander dienen om daarin de  
Grote Ander te dienen.

• Marjolijn van der 

Haven-Verweij

KiZ-REDACTEUR

THEMA

Johan-Krijn Klaasse werkte en woonde hiervoor met zijn gezin  
in de Colombiaanse stad Medellin.

Bron illustratie: kerknet.be


